Vroedvrouw
op pad

Martha Ballard (1735-1812)

is vroedvrouw in Hallowel
(VS). Ze houdt een dagboek
bij waarin ze schrijft over de
bezoeken, de bevallingen
en de ruwe mannensamen-
leving. De reizen per paard
of kano door de natuur
worden prachtig beschre-
ven. Met haar man krijgt ze
negen kinderen, van wie er
drie overlijden aan difterie.
In 1789 wordt een lichaam
in de rivier gevonden.
Hoewel de mening van

een vrouw in de rechtszaal
niet telt, blijft ze bij haar
bewering dat er sprake

is van moord. Heel mooi
beschrijft Ariel Lawhon haar
leven in "De rivier” (uitg.
KokBoekencentrum, 480
blz., € 23,99). Een prach-

tig boek over een sterke,
liethebbende vrouw die een
sleutelfiguur was in een
gesloten samenleving.

Leestips van boekhandelaar

Willy Wouters
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Reinaert
herverteld

Op een dag beseffen we dat
we de Middelnederlandse
literatuur missen. Denk
aan "Beatrijs” of "Mariken
van Nimweghen”. Gelukkig
blazen Maria van Donkelaar
en Martine van Rooijen
"Het onvergetelijke verhaal
van Reinaert de vos” (uitg.
Gottmer, 96 blz., € 19,99) op
rijm nieuw leven in. Koning
Nobel houdt een hofdag en
iedereen dient een klacht
in tegen die sluwe vos. Het
doorslaggevende argument
geeft Cantecleer, de haan,
die elf kuikens is kwijtge-
raakt aan de schurk. Welk
dier is Reinaert te slim af
en offert zich op om hem

te arresteren? De schrijvers
mogen van mij verdergaan
met "Karel ende Elegast”.
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Dappere
hond Blasz

Boer Flip de Jonge uit het
Zeeuwse Scharendijke is

blij met het vrolijke, jonge
hondje Blasz dat elke dag
rondrent en’s avonds trouw
zijn koeien opdrijft. Op een
nacht in 1953 gaat alles mis:
de dijken breken en het
water stroomt de huizen en
de stallen binnen. En dan

is daar Blasz, die heel veel
koeien, kalfjes en schapen
redt door ze op te jagen
totdat ze veilig zijn. "Blasz,
de dappere hond” van Fiona
Rempt (uitg. Kluitman, 48
blz., € 11,99) is een prachtig
boekje in de nieuwe serie
“Helden op poten”, met
waargebeurde verhalen
over dierenhelden. Rempt
legt uit wat getij is en wat er
1 februari 1953 in Nederland
gebeurde. Een aanwinst
voor de beginnende lezer.



